
       TOURjournaal 
Nummer: 9                Zondag 9 juli 2023
Uitslag etappe 9 Dagklassement etappe 9 ptn Klassement na etappe 9 ptn

1. MICHAEL WOODS 151 1. Stefan Damme 6 ## 92 1.

Frank & 

Leon Verbraecken 2 647 612

2. PIERRE LATOUR 216 2. Wim Jacobs 2 ## 87 2. Max Elzakker van 1 678 609

3. MATEJ MOHORIC 67 3. John Schrauwen 4 ## 85 3. Marc Nuijten 5 ### 608

4. MATTEO JORGENSON 135 4. René Heinrichs 2 ## 81 4. Eric Goossens 8 355 598

5. CLÉMENT BERTHET 92 5. Petra Clarijs 8 ## 80 5. Eric Goossens 7 354 592

6. NEILSON POWLESS 46 6. Robbert Klaassen 3 ## 77 Youri

Meulen van 

der 8 669

7. ALEXEY LUTSENKO 195 7. Youri Meulen van der 15 ## 72 Flora Mous 4 ###

8. GREGAARD JONAS WILSLY 208 Ad Schilt van 5 ## 8. Max Elzakker van 2 679 590

9. MATHIEU BURGAUDEAU 213 Wout Elzakker van 2 ## 9. Daan Verresen 13 96 588

10. DAVID DE LA CRUZ 193 10. Christ Weert de 2 ## 70 10. Emiel Elzakker van 4 ### 580

en nog 4 deelnemers met 70 Rene Mous 4 ###

punten

Gele truien Rode lantaarns: nog 0 punten

Sander & Martijn Oerlemans 1

Frank & Leon 

Verbraecken 2 aantal rijtjes: 7

Rob Koolen 5 Max van Elzakker 1

Uitgevallen renners +++++++++ Uitgevallen renners +++++++++ Uitgevallen renners +++++++++

ENRIC MAS 131 RICHARD CARAPAZ 41 JACOPO GUARNIERI 186

LUIS LEON SANCHEZ 197 MARK CAVENDISH 191 STEFF CRAS 214

QUINN SIMMONS 87

Nieuwsflits++++Nieuwsflits+++++Nieuwsflits+++++Nieuwsflits+++++Nieuwsflits++++Nieuwsflits

* De prijzen gaan vandaag naar: Stefan gaat naar huis met € 15, Wim met € 10, John met € 8 en Rene met € 6. Petra moet genoegen nemen met € 5 en 

Robbert met € 4. De gedeelde nummers 7 pakken ieder € 2,60 en Christ ontvangt vandaag € 2. 

* En Max had gelijk, hij houdt het maar een dag vol en is alweer van het geel af. Terecht dat hij wilde shinen in het tourjournaal nu het al voorbij is!

Frank & Leon pakken weer de leiding en staan voor de 2e keer in het geel. Zij ontvangen daarom nog eens € 2 vandaag. 

* Morgen de eerste rustdag in de tour. Niet alleen voor de renners even een dagje om bij te komen, ook wij mogen even een dagje rust nemen!

*

* Column Elliot: Ouwe koeien en zoete koek

* Reageren op ons Tourspel?    Mail via onze website www.primerahoogerheide.nl of kijk op de facebookpagina van

Primera Niels van Elzakker Tourspel.

De touretappes worden tegenwoordig vaak integraal uitgezonden. Mooi voor mensen die  er de tijd voor hebben om te genieten van de landschappen en de 

koers. Het is ze van harte gegund. Veelal zal dat kijkerspubliek bestaan uit mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, want welbeschouwd kost 

het al met al al snel een uurtje of 3 à 4 uur  om de hele etappe te bekijken. Je moet gewoon echt niks om handen hebben, anders is het zonde van je kostbare tijd 

om naar het groeiende gras te kijken en te luisteren naar de verslaggevers die de tijd moeten volkletsen. Voordat internet bestond waren de uitzendingen over het 

algemeen wel wat korter en waren we volledig  afhankelijk van  de parate kennis en persoonlijke archieven van de verslaggevers.  Nu zijn er voor de statistieken  

over renners en koersen prachtige websites zoals ProCyclingStats, Firstcycling en uiteraard Wikipedia. Ook de informatievoorziening is dus flink geëvalueerd. 

Oude beelden onderbreken saaie delen in de live koers  en maken het erg vermakelijk. Al met al  blijft het commentaar tijdens een lange etappe voornamelijk  

mensenwerk. Er worden volledige colleges gegeven; lessen in tactiek, fietsonderhoud en persoonlijke verzorging. Wedstrijdinformatie, spannende anekdotes en 

sterke verhalen. Michael Boogerd en Stef Clement zijn als  goedgebekte oud renners erg goed in staat te putten uit hun eigen ervaringen en opgeslagen kennis. 

Dat maakt het amusant om naar te luisteren. Historie maakt een aanzienlijk deel uit van de verhalen tijdens de lange middagen voor de beeldbuis. Dat is maar 

goed ook, want veel jongeren van nu hebben de Tour omarmd en willen alles weten. Daarbij zijn de 50 plussers besmet geraakt met het Tourvirus sinds de na-

oorlogse decennia en vooral vanaf  de illustere gloriejaren  ’60. De verhalen van toen klinken dan misschien  als ouwe koeien, maar die gaan er dagelijks mooi in 

als zoete koek… 

 De 10e Touretappe start in Vulcania, een educatief pretpark in Saint-Ours-les-Roches. De renners koersen in 167,2 kilometer door het Centraal Massief en 

finishen in Issoire. Het peloton doorkruist La Chaîne des Puys en in dat vulkaangebied is de weg allesbehalve vlak. Al direct vanuit de start gaat de weg omhoog 

op de Col de la Moréno, een helling van 4,8 kilometer met een gemiddelde stijging van 4,7%. Dan dalen de renners naar de voet van de tweede heuvel. Deze stijgt 

in 7,8 kilometer met 5%. Dus ja, het zit er dik in dat we een boeiende strijd krijgen om een plek in de vlucht van de dag. De hele rit gaat de weg op en neer. Het 

hoogste punt ligt op de Col de la Croix Saint-Robert, een pas op 1.451 meter hoogte, die de coureurs ronden na 6 kilometer klimmen tegen 6,3%. Vanaf dat punt is 

er nog altijd ruim 100 kilometer te gaan. Via Côte de Saint-Victor-la-Rivière (3 kilometer à 5,9%) voert de route verder zuidwaarts. Na een serie ongecategoriseerde 

klimmetjes buigt de weg weer naar het noorden af. De laatste klim is de Côte de la Chapelle-Marcousse. Die stijgt in 6,5 kilometer met 5,6% en de afdaling begint 

even nadat de bergpunten zijn uitgedeeld. Er is dan nog 24 kilometer te gaan en dat gaat vrijwel alleen maar naar beneden. De finish is in Issoire, waar de Tour al 

vijf keer eerder was. De laatste keer dat er een finish was, is wel al even geleden. In 1983 won de Fransman Pierre Le Bigaut er de 14e etappe. Het Critérium du 

Dauphiné was twee jaar geleden nog in Issoire. Brent van Moer weet dat nog als de dag van gisteren, want hij won er de openingsetappe.


