Primera

Niels van Elzakker

TOURjournaal

Nummer: 11 Woensdag 12 juli 2023
Uitslag etappe 11 Dagklassement etappe 11 ptn
1. JASPER PHILIPSEN 106 1. Jos Janssen 15 135 1. Max Elzakker van 1 701
2. DYLAN GROENEWEGEN 164 2. Emiel Elzakker van 9 134 2. Marc Nuijten 5 700
3. PHIL BAUHAUS 64 3. Daan Verresen 12 132 3. Rene Mous 4 693
Meulen van
4. BRYAN COQUARD 122 Rinko Wijst van der 12 4. Youri der 6 688
5. MADS PEDERSEN 86 Emiel Pap 2 5. Flora Mous 4 684
6. ALEXANDER KRISTOFF 201 6. Youri Meulen van der 1 127 6. Max Elzakker van 2 683
7. LUCA MOZZATO 177 7. Rogier Geerdink 3 126 7. Daan Verresen 13 680
8. PETER SAGAN 211 Yvo Dorst van 5 8. Eric Goossens 7 674
Nieuwenhuijzen
9. WOUT VAN AERT 6 9. Martine van den 4 125 9. Ad Schilt van 4 669
Frank &
10. SAM WELSFORD 148 Yvo Dorst van 8 10. Leon Verbraecken 2 664
en nog 2 deelnemers met 125
punten
Rode lantaarns: nog 0 punten
Frank & Leon
Sander & Martijn Oerlemans 1 Verbraecken 2 aantal rijtjes: 3
Rob Koolen 5 Max van Elzakker 2
Eric Goossens 1
Uitgevallen renners +++++++++ Uitgevallen renners +++++++++ Uitgevallen renners +++++++++
ENRIC MAS 131 RICHARD CARAPAZ 41 JACOPO GUARNIERI 186
LUIS LEON SANCHEZ 197 MARK CAVENDISH 191 STEFF CRAS 214
QUINN SIMMONS 87

Nieuwsflits++++Nieuwsflits+++++Nieuwsflits+++++Nieuwsflits+++++Nieuwsflits++++Nieuwsflits

*

Jos pakt de volle pot en ontvangt daarom € 15, Emiel gaat naar huis met € 10 en de gedeelde nummers 3 elk met € 6,30. Youri heeft ook prijs en
pakt vandaag € 4 terwijl de gedeelde nummers 7 elk met € 3 naar huis gaan. De nummers 9 en 10 ontvangen vandaag ieder € 2.

Max staat voor de tweede keer in de tour in het geel, van harte proficiat! Je ontvangt daarmee weer € 2.

De 12e etappe van de Tour de France voert de renners gedurende 168,8 kilometer over heuvelachtig terrein van Roanne naar Belleville-en-Beaujolais. De eerste
plaats ligt aan de Loire, de tweede aan de Rhdne. Aan de oevers van de Loire ligt het stadje Roanne. Sinds jaar en dag een belangrijke pleisterplaats voor
handelaren. Het is de tweede keer in de geschiedenis van de Tour de France dat Roanne startplaats is van een etappe. De eerste keer was in 2008. De etappe
eindigde destijds in Montlucon, waar Sylvain Chavanel er met de etappezege vandoor ging. Vanuit Roanne trekt het peloton de heuvels in die de Loire scheiden
van de Rhone. De eerste sprint voor bergpunten vindt na 20,5 kilometer plaats op de Cote de Thizy-les-Bourg, een klim van 4,3 kilometer & 5,6%. Via de Col des
Ecorbans (2,1 kilometer a 6,9%) en een stel ongecategoriseerde heuvels trekken de coureurs naar de tweede helft van de race. Die begint met twee sterk op
elkaar lijkende beklimmingen, de Col de la Casse Froide (5,2 kilometer & 6,1%) en de Col de la Croix Montmain (5,5 kilometer & 6,1%). Vanaf die laatste dalen ze
naar de voet van de Col de la Croix Rosier. Dit is een iets lastiger opdracht: 5,3 kilometer a 7,6%. Op de top zijn bovendien 8, 5 en 2 bonificatieseconden te
verdienen. Er is dan nog een kleine 30 kilometer te gaan. Vanuit de beboste heuvels dalen de renners af in het dal van de Rhéne. Daarbij slingeren de wegen zich
tussen de wijngaarden door. Dit is immers de Beaujolais, de streek die vermaard is om de gelijknamige wijnen. De heuvels en slingerende wegen zijn ideaal voor
een klein groepje om vooruit te blijven. De sterkste aanvallers sprinten vervolgens in de licht oplopende straten van Belleville-en-Beaujolais voor de zege. En dat
is een primeur, want nooit eerder eindigde een Touretappe in dit dorp.

Column Elliot: Dutje....

Deze week had ik al eens iets gezegd over de lange saaie gesloten etappes en de verhalen van de commentatoren die verteld worden. Vandaag werd de bijna 180
kilometer afgelegd tussen Clermont Ferrand en Moulins. Niet een heel gemakkelijk parcours, maar toch niet lastig genoeg om het peloton aan bonken te rijden.
De ploegen met sprinters hadden een stilzwijgend compromis om de boel hij elkaar te houden. Van Aert zo hongerig als een paard naar zijn eerste zege, Caleb
Ewan die als joker ingezet wordt door Lotto, Dylan Groenewegen die als routinier ook weer zijn échte comeback wil maken, zoals dat ook geldt voor Fabio
Jakobsen uiteraard. Pedersen, Meeus, Grmay, Sagan, Welsford, Bauhaus, Kristoff, Coquard en Bol, allemaal renners die door hun ploeg naar Moulins gepiloteerd
werden. Er waren dus zeker zo’n 15 teams een hele dag in de weer met de massasprint. Als TV kijker wéét je het gewoon. Grasmaaien, eten koken, de was doen,
vaatwasser inladen en aanzetten, de ramen zemen, een rondje joggen, een filmpje kijken, zélf een rondje fietsen...wat je ook deed vanmiddag, je miste niks. Tot
het bord van de laatste 5 kilometer opduikt. Dan zijn alle treintjes inmiddels al wel een tijdje in de weer, dat onderschat ik niet, maar in de laatste 5000 meters
gaat het er echt om spannen. Die moet je zien, die wil je niet missen. De apotheose is in de laatste “mille metre”, vanaf la flamme rouge. Als je die mist heb je
dus de hele dag écht voor niks in je luie stoel gezeten. Dan is er een paar uur van je kostbare leef-tijd écht verdampt.... En zo geschiedde heute bijna bij Elliot, die
door een enthousiaste stem op TV wakker schrok, Groenewegen als een speer naar voren zag denderen en even dacht dat hij nog droomde. Maar nee... het was
echt, Elliot was wakker.... En jullie weten het inmiddels: in de werkelijke wielerwereld wint Jasper “the master” Philipsen tegenwoordig altijd... de meeste
anderen kunnen er alleen maar van blijven dromen.

Reageren op ons Tourspel? Mail via onze website www.primerahoogerheide.nl of kijk op de facebookpagina van
Primera Niels van Elzakker Tourspel.



