Primera

Niels van Elzakker

TOURjournaal

Nummer: 2 Zondag 2 juli 2023
Uitslag etappe 2 Dagklassement etappe 2 ptn
1. VICTOR LAFAY 125 1. Rene en Jules Schot-Theuns 5 107 1. Rob Koolen 1 173
2. WOUT VAN AERT 6 2. Christ Weert de 5 85 2. Fon Jansen 3 168
3. TADEJ POGACAR 11 3. Rowena Elzakker van 4 84 3. Jeroen Wezel van 1 167
4, THOMAS PIDCOCK 26 Emiel Elzakker van 6 4. Arjan Meer van 15 158
Martijn en
5. PELLO BILBAO LOPEZ 65 5. Levi Schot van der 2 83 5. Sander Oerlemans 7 153
6. SKJELMOSE MATTIAS JENSEN 83 Rini Wijk van 2 6. Hennie Alting Siberg 1 152
7. MICHAEL WOODS 151 7. Pimen Ep Pim en Ep 2 82 7. Hélene Vries de 2 148
8. ROMAIN BARDET 141 Rob Koolen 8 Marien Es van 4
9. DYLAN TEUNS 158 Sjaak Berg van den 9 9. Frans Verboven 1 147
10. JAIHINDLEY 71 Ad Schilt van 3 10. Rowena Elzakker van 6 146
en nog 6 rijties met 82
punten
Rode lantaarns: nog 0 punten
Sander & Martijn Oerlemans 1 aantal rijties: 99
Rob Koolen 1
Uitgevallen renners +++++++++ Uitgevallen renners +++++++++ Uitgevallen renners +++++++++
ENRIC MAS 131 RICHARD CARAPAZ 41

Nieuwsflits++++Nieuwsflits+++++Nieuwsflits+++++Nieuwsflits+++++Nieuwsflits++++Nieuwsflits

*

De prijzen gaan vandaag naar: Rene en Juls, ze pakken € 15, gevolgd door Christ de Weert voor € 10, de gedeelde nummers 3 ontvangen
vandaag € 7 en de gedeelde nummers 5 ieder € 4,5. De gedeelde nummers 7 gaan naar huis met € 2,5. Zie je wel Ep, zo moeiljk is het niet
om prijzen te pakken als we op de eerste dag beginnen......

De gele trui is vandaag voor een oude bekende, Rob Koolen! Proficiat Rob, je ontvangt daarom vandaag € 2,-.

De meest gekozen renner in ons tourspel is TADEJ POGACAR, maarliefst 709 keer! Hij wordt op de voet gevolgd door JONAS
VINGEGAARD, die 688 keer werd gekozen. Minder gelukkige renners zijn ANTHONY DELAPLACE en JACOPO GUARNIERI. Zij werden
niet één keer opgenomen in een rijtje door onze ploegleiders. Om over ploegleiders te spreken, de 1.103 rijtjes zijn door 184
ploegleiders samengesteld. Nog een leuk weetje: de ploegleiders zagen in de eerste etappe als 223 rijtjes verloren gaan. Zij hadden
namelijk allemaal ENRIC MAS opgenomen in hun rijtje, die na de eerste etappe de Tour al heeft verlaten.

De 3e etappe van de Tour de France start in Amorebieta-Etxano en finisht 193,5 kilometer later in Frans-Baskenland. Meer precies:

in Bayonne. De eerste helft van de race is heuvelachtig, de tweede helft een stuk vlakker. Startplaats Amorebieta is bekend van de
Klasika Primavera, een eendaagse race die tot 2019 werd gehouden. Op de erelijst staan renners als Alejandro Valverde, Joaquim
Rodriguez, Giovanni Visconti, Pello Bilbao, Andrey Amador en Carlos Betancur. Het parcours van de 3e Touretappe is erg overzichtelijk.
Via de Cote de Trabakua (4,1 kilometer a 5,4%) en Cote de Milloi (2,3 kilometer a 4,5%) koersen de renners naar de Golf van Biskaje om
langs de kust richting Frankrijk te trekken. Met aan hun linkerhand een van de onstuimigste zeeén ter wereld komen ze over de Cote
d’ltziar (5,1 kilometer a 4,6%) en Céte de Benta (4,6 kilometer a 6,3%). Ongeveer 20 kilometer na de doorkomst in San Sebastidn steken
ze bij Irun de grens over. De streep is getrokken in Bayonne. De stad ligt aan de monding van de rivier de Adour, die ontspringt op de
Col du Tourmalet.

Column Elliot: Uitrijden.

ledereen die gekoerst heeft, is ooit begonnen. Je bleek harder te kunnen rijden dan je vrienden naar school en terug, kocht een koersfietsje en reed met
een toerclub mee. Ook daar ging het lekker, zo lekker dat je de toerclubrenners (van allerlei pluimage; bakkers, ondernemers tot accountants) pijn kon
doen op het vrije stuk “koers” aan het einde van de woensdagavondrit. Vervolg: “Ga koersen jongen, jij hebt talent!” Zo gezegd zo gedaan. Bij het eerste
wedstrijdje tegen leeftijdsgenoten, 7 bochten per ronde in de juniorenronde van Nieuw Borgvliet, dan denk je dat een sukkel bent. Die gasten rijden als
gékken, vliegen door de bochten, je moet na iedere bocht 5 meter goed maken. Na 6 rondes moet je het peloton laten gaan. Pijn in je rug, verzuurde benen,
met de moraal van een verlepte augurk. “lk kan helemaal niks”. Weken achter elkaar herhaalt zich dit scenario, maar gaat het steeds een beetje beter,
totdat de heugelijke dag aanbreekt en je eindelijk je eerst echte koers uitrijdt.... Uitrijdt I1... Dat gevoel, gefinisht in het peloton, weliswaar op 1 minuut van
de winnaar, maar wel een grens verlegd. Grenzen verleggen, dat is wielrennen. Uitrijden, in een kopgroep, in dé kopgroep, top 20, top 10, top 3.....winnen.
Hoeveel uren training, pijn, serieus leven en geduld moet een renner daar voor over hebben? Maar goed dat je dat van tevoren niet weet, of niet over
nadenkt.... Laat staan dat je ooit een palmares bij elkaar fietst waarop meer dan 150 overwinningen staan.... Wat heeft Wilfried “Basso”

Bastiaanse in zijn leven ontzettend veel grenzen verlegd.

Reageren op ons Tourspel? Mail via onze website www.primerahoogerheide.nl of kijk op de facebookpagina van
Primera Niels van Elzakker Tourspel.



